
PG Aalden Zondag 14 december 2025
Derde van Advent ‘Gaudete’
liturgische kleur: Roze/Rood

Intrede

Welkom, door de diaken
- wij gaan staan -

Intredelied: Psalm 85: 1 en 2 ( Tekst: De nieuwe psalmberijming)
‘Heer, U was liefdevol voor Israël.

1. Heer, U was liefdevol voor Israël
U gaf uw land weer vrede en herstel
Al zondigde uw Jakob veel en zwaar,
U nam de schuld weg, keek er niet meer naar,
U schonk genade, geen verdiende straf.
Uw woede wende U volledig af.
Red ons ook nu, kwel ons niet eindeloos.
Kijk ons weer aan en wees niet langer boos.

2. U blijft toch niet vol woede voor altijd?
Toon ons uw goedheid en genegenheid.
Laat ons herleven en bevrijd ons weer,
dan brengt uw volk U vrolijk dank en eer.
Ik heb mijn oor te luisteren gelegd
om duidelijk te horen wat U zegt:
Wie met U leven, beidt U vrede aan,
wanneer zij niet dezelfde fout begaan.

Groet en bemoediging

Zingen: Psalm 85: 3 ( Tekst: De nieuwe psalmberijming)
‘God redt zijn volk, zijn eer komt in ons land.’

3. God redt zijn volk, zijn eer komt in ons land.
Dan gaan de trouw en waarheid hand in hand.
Hij woont bij ons als rechte vredekust.
De liefde groeit en bloeit naar hartenlust.
Gerechtigheid daalt uit de hemel neer.
De aarde schenkt het goede van de Heer:
Het land geeft vrucht, de oogsten zegent Hij.
Recht snelt vooruit en maakt zijn wegen vrij.

- wij gaan zitten –

Aansteken 3e Adventskaars door Hoessein



Mattheüs 11: 10, ‘Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker.’
Boodschappers van de Geest.
Een engel zweeft, brengt beweging, brengt vreugde.
‘Zie ik verkondig U.’
Johannes spreekt, het licht breekt door,
een glimp van wat komt.

Bij deze zondag: Gaudete!

Kyriegebed (gezongen): Lied 1008: 1, 2 en 3 ‘Rechter in het licht verheven’

We bidden om de heilige Geest

De heilige Schrift, gesproken en gezongen

Eerste lezing: Jesaja 35, 1 t/m 10 (NBV 21) (Ria)
Zingen: Psalm 146c: 1 en 4 ‘Alles wat adem heeft love de here,’
Evangelielezing: Matteüs 11, 2 t/m 11 (NBV21) (Ria )

Zingen: Lied van de Doper: Lied 456b: 1, 2, 4, 5, 6, 7 en 8 ‘Kwam van Godswege’
Allen 1, 5 en 8; vrouwen 2 en 6; mannen 4 en 7

Uitleg en verkondiging
Antwoordlied: Gaudete. Lied 450: 1, 2 en 3 ‘Verblijd u in de Heer te allentijd,’

Dienst van de gaven en gebeden

Toelichting bij de gaven, door de diaken
Bestemming bloemen en mededelingen

Inzameling van de gaven
Tijdens de inzameling wordt het dank- en voorbedenboek in de kerk gebracht –

Gebeden
Gebed over de gaven
Dank- en voorbeden, (met responsorie, alleen refr. Lied 25b)
Ingeleid met de woorden: daarom bidden, daarom zingen wij:
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Stil gebed
Onze Vader (gezamenlijk gebeden)

Zending en Zegen
Slotlied: 439: 1, 2 en 3 ‘Verwacht de komst des Heren,’

Zegen
Amen. (gezongen)


